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Kunnen twee mensen samen op weg gaan

zonder elkaar eerst ontmoet te hebben? (Amos 3:3)
door Bertrand Mathys, predikant (UEPAL),

https://www.presseregionaleprotestante.info/spiritualite/theologie/grain-de-sable/deux-hommes-font-ils-
route-ensemble-sans-setre-dabord-rencontres-amos-3-3/

“Gaan twee mensen samen op pad zonder elkaar eerst ontmoet te hebben?” (Amos
3:3)

Dit vers uit het Bijbelboek Amos wordt heel vaak gebruikt om te benadrukken dat het
nodig is om elkaar te begrijpen voordat men samen op pad gaat. Het is inderdaad
gebruikelijk dat een groep haar route vaststelt alvorens samen op weg te gaan... Maar
ligt daar echt de betekenis van het vers?

Amos, een schapenfokker en vijgenteler, was geen beroepsprofeet en werd een
onheilsprofeet, want in een periode van welvaart en rust kondigt hij onheil aan voor alle
buren van Israél, inclusief Juda, alvorens een orakel tegen Israél aan te kondigen. Hij
verstoort, omdat hij Israél herinnert aan de plichten die voortvloeien uit haar zegen.
Israél mag zich niet tevredenstellen met het feit dat het het uitverkoren volk is. Vanwege
deze zegen moet het zich bekommeren over de naleving van recht en gerechtigheid, om
afgestemd te blijven op het Verbond. Het onheil wordt aan Israél aangekondigd omdat
de zegen niet is geéerd, omdat deze niet is nageleefd.

Het vers dat ons hier interesseert, herinnert dus aan het Verbond tussen God en zijn
volk.

John Wesley legde in een van zijn preken een mooie parallel tussen dit vers uit Amos
3:3 en de ontmoeting tussen Jehu en Jonadab (2 Koningen 10:15):

“Even verderop zag Jehu Jonadab, de zoon van Rekab, die naar hem toe kwam. Jehu
begroette hem en zei:

‘Ben je mij trouw, zoals ik jou trouw ben?

— Ja!” antwoordde Jonadab.

— Welnu, laten we elkaar de hand schudden!’ zei Jehu.”

Ze schudden elkaar de hand, waarna Jehu hem op zijn strijdwagen liet plaatsnemen. »
Deze ontmoeting tussen Jehu en Jonadab, voor ze samen op weg gingen, stelt hen in
staat om de oprechtheid van elkaars hart te peilen. Meer is er niet nodig! Er is geen
lange toespraak voor nodig. Het leidt daarentegen wel tot een onvoorwaardelijke
toewijding aan de dienst aan de ander. Het zijn al deze opdrachten die Amos van het
volk van Israél verwacht.

Hij moedigt ons dus aan om Jéhu’s en Jonadab’s te zijn, elkaar te ontmoeten, ja, maar
ook, en nog meer, elkaar de hand te reiken bij onze gemeenschappelijke plannen. Wat
betekent dat? Een open houding ten opzichte van de ander of diens geloofsbeleving.
Een houding van liefde en wederzijds respect. Maar ook een gezamenlijke toewijding
aan het gebed en aan goede werken.
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Voorbeden

Aan te passen of te wijzigen naar gelang de plaats en de omstandigheden

Deze week is de dienst voorbereid door de broeders en zusters van de gemeenschap
in Saint-Sulpice de Faviéres

Heer, wij vertrouwen U de kleine “Middellandse Zeegroep” van de gemeenschap van
Chemin Neuf toe. Moge deze groep zich steeds meer laten inspireren door Uw Heilige
Geest, vooral in deze tijden van ernstige conflicten in het Midden-Oosten. Mogen hun
inspanningen om te luisteren en elkaar te ontmoeten — zowel op islamitisch-christelijk
niveau als met de christenen van het Oosten — in Uw voetsporen steeds meer
toenemen in een geest van nederigheid en vertrouwen. Bescherm elk lid van deze
groep, in het bijzonder degenen die zich in Libanon, Jeruzalem en Tibhirine bevinden.

Heer, wij vertrouwen U de Palmzondagstocht toe op vrijdag 27 maart om 19.00 uur in
de ‘Grand Temple’ te Lyon, georganiseerd door het CREL (Comité des Responsables
d’Eglises a Lyon). Moge deze tijd van wandelen en bidden, bestaande uit 7 etappes in
7 kerken, waarbij we in eenheid 7 psalmen bidden voor vrede en eenheid tussen onze
kerken vrucht dragen volgens Uw wil.

Sarah Mullaly zal op 25 maart worden geinstalleerd als aartsbisschop van Canterbury.
Om onafhankelijker te worden van de Kerk van Engeland hebben tien meer
conservatieve primaten een wereldwijde anglicaanse raad opgericht en Laurent
Mbanda gekozen als hoofd van deze nieuwe anglicaanse instelling, - zonder een
schisma te willen veroorzaken.

Heer, wij bidden voor de eenheid van de Anglicaanse Gemeenschap in al haar
verscheidenheid, dat zijf mag blijven getuigen van Gods goedheid voor alle volkeren en
in alle culturen.
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Exemple de déroulé ici : https.//tinyurl.com/ccn-opuc
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