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GEBEDSDIENST VOOR DE EENHEID VAN 23 APRIL 2026 

 

“ Mandatum: doe dit tot mijn gedachtenis” 

                 uittreksel uit het boek van kardinaal Grzegorz Ryś      

Christus schenkt ons de H. Geest dankzij het offer van zijn sterven. 
Tijdens het Laatste Avondmaal zei Hij: « Als Ik niet heenga, zal de 
Geest niet bij jullie komen » (Joh 16,7).  

Christus geeft ons ook het licht van het geloof, zodat wij de 
werkelijkheid kunnen begrijpen. Hij zei tegen zijn leerlingen: « Wat ik 
doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen » (Joh 
13,7). Later – door het offer van zijn sterven. 

En de derde gave: Christus brengt ons samen. In het hetzelfde 
Evangelie, klinken de woorden van Kajafas buitengewoon profetisch. 
Hij kondigde immers aan dat Jezus niet alleen voor het volk zou 
sterven, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te 
brengen (Joh 11,52). 

Wij kunnen dus samenzijn dankzij het sterven van Jezus. Wij kunnen 
leven in de Heilige Geest dankzij het sterven van Jezus. Wij kunnen 
gelovigen zijn, de werkelijkheid zien en correct begrijpen, dankzij het 
sterven van Jezus. 

Men moet deze prijs voor ogen houden om niet al te gemakkelijk deze 
gaven op te geven – bijvoorbeeld de gave van eenheid. Juist die geven 
wij het gemakkelijkst op. (…)  Niet enkel gehechtheid aan gewoontes 
of kerkelijke tradities kan ons verdelen; elke politieke discussie kan dat 
even gemakkelijk bewerkstelligen. … Christus is gestorven opdat wij 
één zouden zijn. 

 

 

 

Exemple de déroulé ici : https://tinyurl.com/ccn-opuc 

https://drive.google.com/file/d/1eIeGwshzQCT4wmLXL_7laulCaTc98lMM/view?usp=sharing
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Voorbeden 

(aan te passen of te wijzigen volgens plaats en omstandigheden) 

Deze week is de gebedsdienst voorbereid door de broeders en zusters van de 
Gemeenschap Chemin Neuf in Polen.  

Er worden hevige gevechten gevoerd aan de oostgrens van Polen, en 
veel Oekraïners worden gedwongen hun land te verlaten. 

​
Heer, wij bidden U om het wonder van het beëindigen van de gevechten 
in landen die door conflicten worden getroffen. Schenk de genade van 
verzoening aan volkeren in conflict. 

 

In Mistów opent het Siloë Centrum de deuren. 

​
Heer, wij vertrouwen U deze plaats toe, de zusters en broeders die er 
werken, en de mensen die er een tijd worden onthaald. Help ons om 
een huis te bouwen naar Uw hart. 

 

De parochies die worden bezield door zusters en broeders van de 
Gemeenschap Chemin Neuf in Wesoła en Mistów zijn 
ontmoetingsplaatsen voor mensen uit diverse kerkelijke en sociale 
achtergronden. 

​
Heer, wij bidden U dat alle parochies die aan de gemeenschap Chemin 
Neuf zijn toevertrouwd plaatsen mogen zijn waar men van Uw liefde 
getuigt en waar aan eenheid wordt gebouwd. 
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