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GEBED IN VERBONDENHEID  
MET HET JOODSE VOLK 

Gebed voor Vrede van Rabbi Nachman  
Een van de grondleggers van het chassidisme, geboren in 1772 in het huidige Oekraïne, 

overleden in 1810. (Engelse vertaling door rabbijn Deborah Silver. De citaten zijn afkomstig 
uit Leviticus 26:6, Amos 5:24 en Jesaja 11:9.) 

https://www.rabbinicalassembly.org/story/rabbi-nachmans-prayer-peace 

Moge het Uw wil zijn,​
Heilige, onze God, God van onze voorouders,​
dat U oorlog en bloedvergieten uit de wereld uitwist,​
en in plaats daarvan neerbrengt​
een grote en verheven vrede,​
zodat geen volk meer het zwaard opheft tegen een ander volk​
en zij de oorlog niet meer zullen leren. 

Laat veeleer alle bewoners van de aarde​
deze grote waarheid erkennen en diep begrijpen:​
dat wij niet in deze wereld zijn gekomen​
voor strijd en verdeeldheid,​
noch voor haat en woede,​
noch voor provocatie en bloedvergieten. 

Wij zijn hier alleen gekomen​
om U te ontmoeten,​
Eeuwig Gezegende. 

En daarom​
vragen wij om Uw mededogen over ons;​
vervul door ons wat geschreven staat: 

Ik zal vrede brengen op de aarde,​
en jullie zullen neerliggen in veiligheid en rust;​
Ik zal de wilde dieren uit het land bannen​
en het zwaard zal niet door jullie land trekken.​
Laat recht opkomen als golven van water​
en gerechtigheid stromen als een rivier,​
want de aarde zal vervuld zijn​
van de kennis van de Heilige​
zoals het water de zee bedekt. 

Zo moge het zijn.​
En wij zeggen:​
Amen. 

Voorbeden 
                kunnen aangepast worden naargelang de regio 

Exemple de déroulé ici : https://tinyurl.com/ccn-opupj 

https://www.rabbinicalassembly.org/story/rabbi-nachmans-prayer-peace
https://drive.google.com/file/d/1dyZzkFH-n8FAOkrAnAfegV5iO9A4F9lR/view?usp=sharing
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A. Amen, amen, gezegend zij de God van Israël ! 
                 Of een ander refrein. 

 
1 / altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel, 
we bidden voor vrede in het Midden-Oosten, 
we bidden voor alle volken die het land bewonen  
dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn. 
 
2. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte: 
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons. 
          ( moment van stilte    - als teken van berouw ) 
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien 
tussen het Joodse volk en de volkeren. 
 
3.  altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd, 
geef uw vreugde aan het Joodse volk 
en bewaar hen in trouw aan uw verbond. 
 
4. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora, 
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven. 
 
5. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden, 
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst. 
 
6. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
Vader van Jezus Christus,  
U die uw veelgeliefde Zoon hebt gegeven opdat allen één zouden zijn  
breng in eenheid alle christelijke kerken samen. 
 
7. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias, 
U beloofde aan de Kerk de terugkeer van uw Zoon. 
We prijzen U  en we zeggen in de heilige Geest : 
“Maranatha, kom o Heer! " 
 

Voorstellen voor een lezing: 

Exemple de déroulé ici : https://tinyurl.com/ccn-opupj 

https://drive.google.com/file/d/1dyZzkFH-n8FAOkrAnAfegV5iO9A4F9lR/view?usp=sharing
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●​ Sjemá Israël: Deuteronomium 6,4–9 
●​ Roeping van Abram: Genesis 12,1–4 
●​ Ik ben die Ik ben: Exodus 3,13–15 
●​ Zegen: Numeri 6,22–2 (waarschijnlijk bedoeld: 6,22–27) 
●​ Oud geloofsbelijdenis: Deuteronomium 26,5–9 
●​ Het eerste gebod: Marcus 12,28–34 
●​ Het geloof van Abraham: Hebreeën 11,8–12 
●​ De erfenis van het volk Israël: Romeinen 9,1–… (verwijzing lijkt onvolledig) 

 
 

Gebed 
 
Eeuwige en almachtige God 
hoor het gebed van uw Kerk. 
U die Abraham en zijn nakomelingen uitverkoren hebt 
om hen tot kinderen van uw belofte te maken, 
leid het eerste volk van het Verbond tot de volheid van de verlossing. 
Geef dat de naties van de aarde 
genadig mogen worden verwelkomd in Abrahams familie, 
en dat de hele schepping vreugdevol moge binnentreden in uw rijk van vrede. 
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 
 

Exemple de déroulé ici : https://tinyurl.com/ccn-opupj 

https://drive.google.com/file/d/1dyZzkFH-n8FAOkrAnAfegV5iO9A4F9lR/view?usp=sharing

